Beste vrienden en vakantiehuurders in Toscane

Jarenlang in Toscane verblijven verleent een schat aan wetenswaardigheden en informatie die voor
huurders en korte verblijfhouders soms van zeer groot belang blijkt te zijn en ik je bij deze meegeef.

Ons dorpje en de vallei

Onze vallei Val di Chio heeft een ring weg ( samenkomend aan het middeleeuwse kapucijner klooster
in het begin van de vallei ) , en in het midden van de vallei een wandelpad — sport pad langs de
Vingone beek ( met de simpele doch uiterst doeltreffende aquaducten ontworpen door Leonardo Da
Vinci ) . Je komt op het wandelpad door, op de hoofdweg in de vallei , honderdmeter verder links in
te slaan. De verschillende kleine dorpjes ( localita’s genoemd ) in de vallei zijn allemaal de moeite om
even te bezoeken. Aan onze kant van de vallei zijn de mooiste gehuchtjes Orzale ( 700 m verder )
Petreto ( 1.5 km verder). Aan de overzijde Santa Christina en Santa Margarita. Op het verst in de
vallei Pieve di Chio.

Via het straatje van Pergognano bij ons hoger omhoog gaat kun je bergwandelingen maken , met
mooie vergezichten. Voor het laatste huis liggen olijfoliestenen. Aan de trap van het laatste huis links
staat een in de muur gemetst waterreservoir. Dit reservoir is een gerecupereerde Etruskische
sarcofaag....

Castiglion Fiorentino zelf

Onze stad staat in de lijst met 20 mooiste Toscaanse steden. De loggio Vasari. Het klooster met de
pandgang San Francesco. De Porta Roma en de Porta Fiorentino. Klim omhoog tot aan het kasteel.
Marktdag is op vrijdag.

Het beste restaurant voor pizza ,met in de zomer een ongelooflijk eetterras is DA ROGGI , onder de
stadsloggia met boogvensters . Onze absolute aanrader.

Onder de stadsmuren , met uitzicht op de Val di Chio en speeltuin, is de launge bar GARDEN
UNDERGROUND iets waar je iedereen over zult vertellen. “Happy hour” is daar uitgevonden. Van 18
tot 20 uur gratis hapjes voor iedereen. Voor de jeugd en de iets mindere jeugd zijn de
weekendavonden een uitgebreide verzameling van mooie mensen.

Het beste restaurant van de streek is LA PIEVE VECCHIA, 3 km rechts richting Arezzo. Hoewel het
jaren 70 restaurant PIETRO ( 1.5 km richting Arezzo ) ook bijzonder eten serveert. Beide geven
Taglilata ( versneden bistecca fiorentina met groene peper en rozemarijn, en voor de fijnproevers
ook mogelijk met verse zwarte truffel.

De nabije omgeving

De fout in Toscane is teveel willen zien ( Firenze ,Sienna ,San Gimignano, Lucca alles in één week
bijvoorbeeld ) en geen blijvende indrukken te krijgen van de alomtegenwoordige schoonheid en
poézie van de streek . Misreken U ook niet aan lokale afstanden.



Toscane is niet ontsloten door veel snelle wegen ( enkel de Superstrada Perugia Sienna en de tolweg

A1l gaan echt vooruit)

1.

Bezoek bijvoorbeeld CORTONA ( 10 km richting Perugia) en klim de stad omhoog, en doe de
beeweg tot heel van boven aan de grafkerk van Santa Margarita ( de route staat aangeduid
van aan het Theater Signorelli ) Je weet nadien waar al de postkaarten genomen zijn. In de
Margarita kerk achter het altaar ligt de heilige Rita als middeleeuws gebalsemd lijk in een
sarcofaag. Zondag voor 20 uur is de passegiata iets bijzonder ( zien en gezien worden in
zondagse kledij). Donderdag is het marktdag in de onder stad CAMUCHIA. Een aanrader om
in ondergedompeld te worden en een cappucino of een apero te drinken.

Probeer als lunch eens PORCHETTA aan een eetkraampje ( In de oven traag geroosterd
speen varken, opgevuld met kruiden en orgaanvlees op een vers panini broodje. Zeg later
niet dat ik het U niet heb aangeraden.

Bezoek CASTIGLION DEL LAGO ( 25 km richting Perugia ) gelegen aan het Lago Trasimeno,
met veerdiensten naar het Isola Magiore( een vissersgemeenschap zonder autoverkeer)
Bezoek AREZZO, de hoofdstad van de provincie.

Bezoek MONTEPULCIANO en PIENZA dicht bij in de buurt..

Warmwaterbronnen in de buurt bezoek je in Rapolano Terme. Een uitzonderlijke ervaring.
Je gelooft je ogen niet : www.termesangiovanni.it Binnengaan en je enige uren een romein

wanen...
Middeleeuwse termen in Bagno Vignoni ( wikipedia ) ( onwaarschijnlijk knus ) en Bagni San
Filippo ( www.bagnisanfillippo.eu ) met zijn Monte Bianco ( tussen Allerheiligen en Pasen zit

je vrij in het bos in warmwaterbronnen).
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